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Muziek    Adagio d-moll | BWV 964 
   uit Sonata nach der Violinsonate a-moll    
   Johann Sebastian Bach 
 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v. Hoor ons aan, Eeuwige God. 
 Gij die ons hart aanziet en onze diepten peilt, 
a.  BLIJF ONS NIET VERBORGEN! 
v. Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.  
a. GIJ, HEER, VERGEEF ONS! 
v. Breng ons in het reine met U en met elkaar,  
a. ZEGEN ONS MET VREDE  
 EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. 
v. Amen! 
 

Welkom in deze kerk en welkom als u on-line met ons verbonden 

bent en meeviert! 

 

We lezen een psalm, een Evangelieverhaal over de opgestane Christus 
die pas later herkend wordt en een gedeelte uit de brieven van Petrus, 
van toen de kerk net begon te ontstaan. Maria herkende op de 
Paasochtend Jezus niet in de tuin en de Emmausgangers herkenden 
hun tochtgenoot onderweg niet. Wie zegt dat wij Christus herkennen als 
hij in ons leven opduikt?  
 
Wie wil kan ook zelf een kaarsje aansteken: een vlammetje van geloof 
en hoop op een nieuw begin, een lichtje als gebed om kracht, troost, 
warmte voor iemand anders of voor jezelf.  
 
Na afloop van de viering ben je welkom om een glas wijn/sap te 
drinken. In juni is er weer de mogelijkheid om mee te zingen met het 
Zwaankoor, geef je op via amersfoortsezwaan@gmail.com 
 
informatie: www.amersfoortsezwaan.nl  of www.stadsdominee.nl  
 
voorganger: ds Diederiek van Loo  
cantor-organist: Cees Willem van Vliet 
 

‘ ’
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Lied 648         tekst: André Troost, melodie Willem Vogel 
 

 

 
Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 
dor hout bloeit op in uw open hof: 
één en al bloesem, wekenlang feest – 
wij plukken geloof en oogsten lof. 
 
Zing halleluja, nodig de volken: drink, 
eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 

 
Gebed om ontferming  
 
Kyrie & gloria                              Cees-Willem van Vliet, op basis van lied 270a 
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v.  Wij danken U, God,  

om al het goede dat wij van U ontvingen. Groot zijt Gij! 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
 
v. Wij loven U, Christus,  

Gij wijst ons de weg van liefde en ontferming met heel de wereld. 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
 
v. Wij prijzen U, Geest van God, Adem van leven,  

help ook ons, nu en altijd. 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
  
 
Lezing uit de Psalmen: Psalm 116 
 
De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, 
hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang. 
Banden van de dood omknelden mij, 
angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn. 
Toen riep ik de naam van de HEER: ‘HEER, red toch mijn leven!’ 
De HEER is genadig en rechtvaardig, 
onze God is een God van ontferming, 
de HEER beschermt de eenvoudigen, 
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd. 
Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen. 
Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood, 
mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed. 
Ik mag wandelen in het land van de levenden 
onder het oog van de HEER. 
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Lied 643                                    tekst N.F. Severin Grundtvig, melodie Th. Laub 

 

 
 

2  Diep in de donkere aarde ging 
’t lichaam van onze Here 
om als het woord der opstanding 
levend terug te keren. 
 

3  Als een verweeuwde zat de kerk, 
treurende om haar Heiland, 
maar in het graf deed Hij zijn werk, 
streed met de laatste vijand. 
 

4  Sion, in bitter zielsverdriet, 
kon nog alleen maar klagen, 
en in haar huis klonk leed voor lied, 
werden tot nacht de dagen. 
 

5  Zing nu de Heer! Hij is getrouw. 
Ook als wij niet meer hopen, 
bloeien aan dorens van de rouw 
lachend de rozen open. 
 

9  Jubel, want die in aarde lag, 
zit op de troon verheven! 
Jubel, want elke blijde dag 
is ons zijn woord tot leven! 
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Lezing uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 21 (staande) 
 
Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen,  
nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt.  
Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), 
Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs  
en nog twee andere leerlingen. Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’  
‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen.  
Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets.  
Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever,  
al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was.  
Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze.  
‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’  
Ze wierpen het net uit  
en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken.  
De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus:  
‘Het is de Heer!’  
Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op –  
meer had hij niet aan – en sprong in het water.  
De andere leerlingen kwamen met de boot 
 en sleepten het net vol vis achter zich aan.  
Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. 
Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 
Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’ 
Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land.  
Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig,  
en toch scheurde het niet.  
Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’  
Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was,  
ze begrepen dat het de Heer was.  
Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 
Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen  
nadat hij uit de dood was opgestaan. 
 
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 
‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ 
Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’  
Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’  
Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’  
Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’  
Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’  
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en voor de derde maal vroeg hij hem:  
‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’  
Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg  
of hij van hem hield.  
Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’  
Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.  
Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en 
ging je waarheen je wilde,  
maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, 
je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’  
Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven  
tot eer van God.  
Daarna zei hij: ‘Volg mij.’ 
 

 
 
 
Overweging 
 
Muziek:    Allegro (Fuga) d-moll 
   uit Sonata nach der Violinsonate a-moll    
   Johann Sebastian Bach 
 
 
 
VIERING VAN DE CHRISTUSMAALTIJD 
 
Collecte: we delen graag met anderen, contant of digitaal.  

De eerste ronde is voor de Stichting Bezwa die in hun 
jeugdcentrum jongeren in Chipulukusu, Zambia, helpt bij 
scholing en werk. De tweede ronde is voor de 
Amersfoortse Zwaan.  
Een donatie via de QR code wordt 50/50 verdeeld. 
 

 



8 

 

 

Onderwijl zingen we: ‘Spijziging’     tekst Jaap Zijlstra, melodie Willem Vogel 
 

 

 

2.  Er is een kind bereid tot delen, 
  het komt met brood, het komt met vis, 
  het geeft zijn voedsel aan de velen, 
  een weldaad in de wildernis. 
 
3.  Er staat tot ons geluk geschreven 
  dat God zeer ovevloedig is, 
  wij zijn geschapen om te geven, 
  zo tonen wij zijn beeltenis. 
 
4.  Er is een mens ons bijgebleven, 
  bij brood en wijn hoor ik zijn stem, 
  als water vloeit zijn kostbaar leven, 
  een vis is tekenend voor hem. 

 
 
Voorbede,  
elke intentie besloten met: 
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Dankgebed aan tafel (allen staan) 
 
uit de Eerste brief van Petrus aan de jonge gemeente van Jezus-volgers, 
hoofdstuk 2:1-3  
 
Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij,  
alle afgunst en kwaadsprekerij,  
en verlang als pasgeboren zuigelingen  
naar de zuivere melk van het woord,  
opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.  
U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd?  
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Jezus hield maaltijd met zijn leerlingen en deelde zichzelf uit  
toen hij brood nam en U zegende, het brak en zei:  
‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven.  
Doe dit om mij te gedenken’.  
Na de maaltijd nam hij de beker, dankte opnieuw  
en gaf hem rond met de woorden:  
‘Dit is de beker van het nieuwe verbond:  
mijn bloed, vergoten tot vergeving.  
Drink allen hieruit, om mij te gedenken.’ 
 
Zo proeven wij Gods goedheid,  
en gedenken het geheim van Jezus, de Gekruisigde,  
en van liefde sterker dan de dood.  
Hij die werd begraven, die op de derde dag verrezen is,  
Hij is het die ons nog elke dag aanspreekt, bemoedigt, troost, vermaant, 
Hij is het die ons hier nabij is. 
Zijn Geest over ons en over deze gaven van brood en wijn!  
 
Laten wij Hem volgen, de weg van gerechtigheid en vrede en genade 
gaan, biddend om de komst van Gods Koninkrijk:  
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Vredegroet - we wensen elkaar vrede toe  
 
Nodiging  

Iedereen die in geloof brood en wijn wil ontvangen is welkom.  
Het brood wordt u aangereikt met de woorden: ‘brood uit de hemel’ of ‘lichaam 
van Christus’, de wijn met de woorden: 'zo wil de Heer bij u zijn', of: 'bloed van 
Christus'. U kunt dat in geloof aanvaarden door ‘amen’ te antwoorden.  
Als je geen alcohol gebruikt vraag dan even om druivensap, ook dat 

staat klaar. Hetzelfde geldt voor glutenvrij brood.  
Wie liever niet deelt in brood en wijn kan blijven zitten en zich ook dan 
verbonden voelen met anderen of naar voren komen om een zegen te krijgen.  

 
Muziek:    Andante F-dur 
   uit Sonata nach der Violinsonate a-moll    
   Johann Sebastian Bach 
 
 
Slotgebed  (vervolg uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2:3-6) 
 
U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd?  
Voeg u bij Hem, bij de levende steen  
die door de mensen werd afgekeurd  
maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid,  
en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken  
voor de bouw van een geestelijke tempel.  
In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen  
die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid;  
wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’  
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Lied 607                           tekst Huub Oosterhuis, melodie Bernard Smilde 

            

           

2. Gij zijt voorbijgegaan, een voetspoor in de zee. 
  Gij zijt te ver gegaan, Gij zijt een mens te veel. 
  Gij zijt voorgoed, Gij zijt verborgen in uw God. 
  Geen stilte spreekt u uit,  ondenkbaar is uw dood.  
 
3. Gij zijt voorbijgegaan, een vreemd bekend gezicht, 
  een stuk van ons bestaan, een vriend, een spoor van licht. 
  Uw licht is in mijn bloed, mijn lichaam is uw dag, 
  ik hoop u tegemoet zolang ik leven mag. 

                          
v. zegen 

       
         
Muziek:    Allegro d-moll  uit Sonata nach der Violinsonate a-moll
   Johann Sebastian Bach 


