
Ode aan het leven 

Hoe was de ode van de bezoekers?  

De bezoekers aan het woord 

 

2023. In de Amersfoortse Zwaan brengen de abstracte foto’s van Heleen van 

Tilburg een ode aan het leven. Hoe leefde dit onderwerp bij de bezoekers? Wat 

wilden zij hierover laten weten? Hieronder een bloemlezing. 

 

 

 

Kijken met de ogen van paarden 

zacht en open 

lief en trouw 

 Juna, 5 jaar 

 

Leven in het hier en nu 

 

Inspirerende dagen met vrienden 

 

Hoe zwaar het soms ook is,  

een storm gaat altijd weer liggen.  

Blijf positief! 

 

Ode aan het leven 

heb ik van mijn ouders meegekregen 

 

Levendig 

zweverig 

dichtbij 

de ander, jezelf 

     (met een hartje erachter getekend) 

 

Open kijken 

 

Bewustzijn dat alles leven is 

     (met een bloemetje erbij getekend) 

 

Verstilde levensvreugde; 

voordelen van aandachtig 

gewaar zijn 

 

Adem 

momenten van geluk 

ja zeggen 

groei 

 

 



Het belangrijke besef 

dat leven = leven! 

 

Het zijn de momenten van geluk 

momenten van stilstaan in het 

leven en naar buiten kijken 

 

 

Momenten van leven 

en liefde  

      (met een getekend hartje) 

 

Waar is de scherpe  blik 

waar is de gein? 

Daar is leven! 

 

Plezier 

Voldoening 

Vertrouwen 

Bewustzijn 

Liefde 

 

Zaaien en oogsten 

 

speel 

werk  

geniet 

leef 

 

realistisch leven 

 

Blijdschap 

Vrijheid 

Vrede 

Gezondheid 

Geluk 

Liefde 

en een lieve groet 

 

Genieten van alle mooie 

(kleine) dingen om me heen 

 

 

 

 

 

 

 



Diversiteit = cool 

Natuur 

Dienstbaarheid 

Hoe draag ik bij aan het geluk van anderen en 

  mijn eigen geluk 

liefde 

oprechte interesse tonen 

 

 

 

Liefde 

Blijdschap 

Dankbaarheid 

Zijn 

 

Leef je eigen leven 

 

Volop!  

Met ups en downs 

Alles 

 

Verwondering 

Verbondenheid 

Verliefdheid 

 

verbondenheid 

samen lachen 

dankbaarheid 

 

samen zijn met vrienden 

 

Steeds meer mezelf zijn 

 

Een (ogen)blik 

op detail ….. 
 

Liefde 

Natuur 

 

Als ‘Ode aan het leven’ laat Heleen veelal juist  
de vergankelijkheid van materie zien ….. Het ware 

leven zit in de vorm verborgen. Alle materie is  

sterrenstof, ook wij mensen. Het leven is de Geest Gods  

die zich telkens voortduren uitdrukt in materie, opnieuw,  

opnieuw, opnieuw. 

 

Genieten van de zon 

 



Met alles erop en eraan! 

 

Liefde 

Gezelschap 

Warmte 

Inspiratie 

 

Rijkdom! 

Lichtheid! 

Kracht! 

Helder! 

 

Het leven vraagt niet waarom. 

Het leven leeft! 

 

 

Het leven,  

jouw leven,  

ons leven 

 

Leven 

in het teken 

van betekenisvolle relaties 

vrijheid 

competentie. 

Dat besef steunt 

de weg naar het einde 

 

Genieten!! 

Vooral van de kleine dingen. 

Luisteren naar elkaar 

 

Herinneringen die 

genoeg zijn om de  

toekomst (welke dan ook) 

aan te kunnen 

 

Leven 

Kracht + Durf 

 

De lotusbloem is het symbool 

van de mens 

wortels in de drek 

door het water omhoog 

eenmaal gereinigd 

ontplooit met een wit kleed 

en een gouden hart 

 



Geloof 

Hoop 

Liefde 

 

 

 

 

 

   


