
 

 

Aan alle betrokkenen bij de Amersfoortse Zwaan en Stadsdominee,  

 

Het blijft verrassend: een kleine middeleeuwse kapel midden in de drukke winkelstraat.  

Je bent er welkom om een kaarsje op te steken en stil te zijn, los te laten, op te laden. Maar je bent ook 

welkom om je te verbinden met anderen in een gastvrije community waar je mag zijn wie je bent. De 

Amersfoortse Zwaan is een plek waar je vragen mag stellen, om daar met anderen over na te denken. Een 

plek waar je kunt bidden en waar prachtige muziek en nieuwe kunst je inspireert.  

Hier wordt een verrassend nieuw licht geworpen op oude Bijbelverhalen. Je kijkt door de ogen van een 

liefdevolle God naar je eigen leven en naar onze samenleving. Dat is al ruim tien jaar de Amersfoortse Zwaan: 

een stukje ziel van de stad. Zulke plaatsen moeten blijven, daar geef je voor!  

De vieringen en activiteiten in de Amersfoortse Zwaan vallen onder de paraplu van 'Stadsdominee', als 

aanbod aan de stad. Iedereen is welkom bij het samen Bijbellezen in de groep 'Er is eens…', bij de concerten 
en gesprekken en lezingen op zaterdagmiddag. Maar ook bij de stiltemeditatie of Nachtlicht in de Sint 

Joriskerk. Deze zomer organiseren we weer een foto-wedstrijd en expositie, dit keer rondom het begrip 

'geborgenheid'. En ook zijn er plannen voor een nieuwe CD met muziek voor alle instrumenten in dit huis. 

We hadden de opknapbeurt van de entree van de kerk gepland voor 2023. Door langdurig overleg met 

Monumentenzorg en de drukke agenda van de aannemer is dat nog niet gelukt, maar over een paar weken 

gaat het dan toch gebeuren. Het belooft erg mooi te worden en we verheugen ons op de extra 

gebruiksmogelijkheden. 

We blikken graag met iedereen terug op het voorbije jaar, met 

zoveel mooie activiteiten en ontmoetingen. We zijn blij en dankbaar 

dat heel veel mensen dit alles mogelijk maakten door ons te laten 

delen in hun talenten, hun tijd, hun geld. Daarom vragen we u 

hoopvol: steunt u de Amersfoortse Zwaan ook in het komende jaar? 

Zo helpt u ons de kerk open te houden en in de Langestraat een 

aanbod voor de ziel te kunnen blijven bieden. 

 

U kunt deze QR code gebruiken om eenvoudig een 

gift over te maken. Het bedrag stelt u zelf in. Of 

maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL 13 

INGB 0000542598. Op de website 

www.amersfoortsezwaan.nl vindt u nadere 

informatie. Elke gift is ANBI aftrekbaar en bijzonder welkom! 

 

Namens het hele team van Stadsdominee 

en Amersfoortse Zwaan/Lutherse kerk,  

 Diederiek van Loo    

 

 

Wist u trouwens dat de kerk te huur is?  Organiseert u een lezing, een gezellige high-tea of een concert - 

denk dan eens aan deze mogelijkheid! En voor vrienden rekenen we een vriendenprijs! 

Een zwaan kan vliegen maar is ook thuis op 

het water: we openden het seizoen in 

september met Vesper & Varen 

http://www.amersfoortsezwaan.nl/


        

De Zwaan en muziek,   

dat is een uitstekende 

combinatie!  

Muziek in de vieringen  

en muziek als concert:  

van prachtig Bach  

tot verrassend anders.  

   

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachtlicht, 

vier betoverende 

avonden 

waar iedeeen  

door geraakt wordt. 

Kom een kaarsje 

opsteken voor jezelf  

of een ander. 

 

 

Versieren! De kerk, het leven! 



                    

  

  Iets nieuws leren? Of iets moois maken?  

  Welkom in de Amersfoortse Zwaan!   

 

      

    En van dat 'welkom'  

maken soms ook  

  onverwachte gasten gebruik!        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de Kerstlichtjestocht functioneerde de Amersfoortse Zwaan 

als drukbezocht toevluchtsoord voor engelen om zich om te kleden … 

 

 

…en voor voldane 

werkers om iets te 

eten en iets warms 

te drinken na 

afloop. 


