
 

 

Aan alle betrokkenen bij de Amersfoortse Zwaan en 

Stadsdominee,  

 

 
Wat hebben we een wonderlijk jaar achter ons. Wie had gedacht aan een wisseling van predikant en het 

bijbehorende werk? Maar wat een positieve energie is er bij ons allemaal vrijgekomen en hoe goed was en is het om 

samen op te trekken in dit proces. We mogen zeer tevreden zijn over de voortgang van alle projecten rond de 

stadsdominee en ook dat we in relatief korte tijd een "nieuwe" Stadsdominee hebben gevonden. 

Dat we zo mogen voortgaan! Met onze nieuwe stadsdominee Marleen Kool zullen we vanaf april samen nieuwe 

wegen inslaan.  

 
Het blijft velen verrassen: een kleine middeleeuwse kapel midden in de drukke winkelstraat.  

Je bent er welkom om een kaarsje op te steken en stil te zijn, los te laten, op te laden. Maar je bent ook 

welkom om je te verbinden met anderen in een gastvrije community waar je mag zijn wie je bent. De 

Amersfoortse Zwaan is een plek waar je vragen mag stellen, om daar met anderen over na te denken. Een 

plek waar je kunt bidden en waar prachtige muziek en nieuwe kunst je inspireert.  

Hier wordt een verrassend nieuw licht geworpen op oude Bijbelverhalen. Je kijkt door de ogen van een 

liefdevolle God naar je eigen leven en naar onze samenleving. Dat is al ruim tien jaar de Amersfoortse Zwaan: 

een stukje ziel van de stad. Zulke plaatsen moeten blijven, daar geef je voor!  

De vieringen en activiteiten in de Amersfoortse Zwaan vallen onder de paraplu van 'Stadsdominee', als aanbod aan 

de stad. Iedereen is welkom bij het samen Bijbellezen in de groep 'Er is eens…', bij de concerten en gesprekken en 

lezingen op zaterdagmiddag. Maar ook bij de stiltemeditatie of Nachtlicht in de Sint Joriskerk. We blikken graag met 

iedereen terug op het voorbije jaar, met zoveel mooie activiteiten en ontmoetingen. We zijn blij en dankbaar dat 

heel veel mensen dit alles mogelijk maakten door ons te laten delen in hun talenten, hun tijd, hun geld. Daarom 

vragen we u hoopvol:   

steunt u de Amersfoortse Zwaan ook in het komende jaar? 

Door gulle giften tijdens de actie Kerkbalans, de ontvangen subsidies voor onze evenementen én ondersteuning via 

de stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan zijn we in staat om ons programma in de Zwaan op peil te houden. 

De vaste kosten zijn de afgelopen 3 jaar met ruim 15% toegenomen. Dit is met name veroorzaakt door de stijging 

van de energiekosten en de algehele inflatie. Recentelijk is de gemeentelijke subsidie voor Muziek na de markt 

afgewezen. Het zou heel fijn zijn als u hiermee rekening kunt houden bij het bepalen van uw bijdrage. Maar iedere 

gift, groot of klein wordt enorm gewaardeerd door ons en stelt ons in staat om ons programma te continueren. 

De landelijke PKN geeft als richtlijn voor de jaarlijkse bijdrage 2 % van uw netto inkomen. Dit geldt voor modale tot 

hogere inkomens, maar dit is natuurlijk ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zo helpt u ons de kerk open te 

houden en in de Langestraat een aanbod voor de ziel te kunnen blijven bieden. We hebben uw steun nodig! 

U kunt deze QR code gebruiken om eenvoudig een gift over te maken.  

Het bedrag stelt u zelf in. Of maak uw bijdrage over op rekeningnummer  

NL 13 INGB 0000542598. Op de website www.amersfoortsezwaan.nl vindt u nadere 

informatie.  

Elke gift is ANBI aftrekbaar en bijzonder welkom! 

Namens het hele team van Stadsdominee 

en Amersfoortse Zwaan/Lutherse kerk,  

Corrie Buitendijk, 

voorzitter KKC Stadsdominee 

http://www.amersfoortsezwaan.nl/


 

Terugblik 2024 

 

We begonnen het jaar met Staalkaart Geloven in het kader van de 

Gebedsweek voor de eenheid. Amersfoorters uit verschillende tradities 

vertelden over hoe ze hun kerk ervaren. Wat is de eigenheid van hun 

kerk, wat waarderen ze erin en wat hadden ze liever anders 

gezien? Boeiende gesprekken met respect voor elkaar andersheid. 

 

 

 

 

In het voorjaar was er de serie Groen. We 

wilden temidden van alle zorgelijke signalen 

de schoonheid van de natuur benadrukken. 

Koos Dijksterhuis, columnist van de Trouw, 

liet ons de slak als kroon der schepping 

liet zien.  

Lydia Vroegindeweij vertelde ons 

hoe Fibonacci al in de 12e eeuw 

de wiskunde in de natuur 

terugvond.  

Wouda Koelewijn vertelde over haar kunst die ze maakt met wat ze buiten 

vindt.  

Diederiek liet ons kennis maken met de Groene Man.  

 

                       

 

 

De Zwaan en muziek,  dat is een uitstekende combinatie!  

Muziek in de vieringen en muziek als concert: van prachtig 

Bach tot verrassend anders. 

 



 

Alle reden tot dankbaarheid want ook in 

2024 werd er ook gedoopt in de Zwaan, in de 

paasviering en in de laatste viering van het 

voorjaar. 

        

 

 

 

         

Fotowedstrijd Geborgen zijn 

Ook dit jaar weer een jurywinnaar en de publiekswinaar 

en een mooie tentoonstelling in de zomermaanden die druk bezocht werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cd Hugo Distler 

Begin 2024 kwam het idee van een nieuwe cd, om 

alle instrumenten van de Amersfoortse Zwaan te 

laten horen door de muziek van componist Hugo 

Distler. 

Via crowdfunding is het benodigde bedrag bijeen 

gebracht. De cd komt in het voorjaar van 2025 uit. 

 



 

Toen was er afscheid. Per 1 

oktober heeft Diederiek van Loo 

zich verbonden aan de 

Johanneskerk te Leersum en is zij 

niet meer onze stadsdominee. 

 

 

 

 

 

De opknapbeurt van de entree van de kerk is afgerond. Door langdurig overleg met Monumentenzorg en de drukke 

agenda van de aannemer heeft het wat langer geduurd dan 

oorspronkelijk gedacht, maar het resultaat mag er zijn. Het 

is erg mooi geworden en we verheugen ons op de extra 

gebruiksmogelijkheden. De zolder is nu ook goed 

toegankelijk en daar zijn veel wonderlijke zaken te vinden!  

 

 

 

 



 

Op 14 december stelde ds Marleen Kool zich voor aan de betrokkenen. Zij is 

nu nog predikant van de Paaskerk te Baarn, per 1 april is zij onze nieuwe 

stadsdominee!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren natuurlijk ook de vaste projecten van de stadsdominee 

 

 

Stille meditatie    Nachtlicht 

 

 

 

 

     Er is eens…. Bijbelstudiegroep                                                                     

 

 

Open kerk 

 

 

 

 


